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Dag 1 – Vrijdag 20 augustus 
 
We beginnen de 
vakantie op de 
Buitenplaats in 
Arnhem, waar de 
koffie/thee en koeken 
al klaar staan. 
Het is prachtig weer, 
een zonnetje en geen 
regen dat is fijn om je 
vakantie mee te 
beginnen! 
 
 
 
 
 

 
 
We wachten op Fred, Gerard 
en Barbara die met ons vanaf 
hier vertrekken naar Heerde.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De andere vakantiegangers (Ellen, Karin en Erwin) worden daarheen gebracht. 
Waar heen worden ze dan gebracht? Naar de Rode beer natuurlijk! Dat is een 
heel mooi groot huis in het midden van de plaats Heerde, en wist je dat de 
supermarkt meteen achter het huis is? Dat is handig als we boodschappen gaan 
halen zeg. 
Als we er zijn met zijn allen, gaan we op zoek naar een mooie kamer. We 
pakken de koffers uit en maken de bedden op.  
 



 

 
 

Wat gaan we eigenlijk eten vanavond? 
Aan de grote eettafel bespreken we dat 
het soep met broodjes gaat 
worden...lekker. Marjan gaat koken en 
maakt twee pannen met soep: tomaten 
en champignonsoep. Ellen helpt mee met 
roeren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na de avondmaaltijd hebben we nog een tijd in de achtertuin gezeten onder 
het genot van een Radlertje, sinas, cola en chips. 
 



 

 
 

Dag 2 – Zaterdag 21 augustus 
 
Hebben we allemaal lekker geslapen? Ja best wel maar het was nog wel een beetje vreemd 
hoor zo'n eerste nacht. Barbara vertelde dat ze wel slecht had geslapen omdat de 
kerkklok (die is heel dichtbij) heel vaak zijn klok liet luiden. Erwin had last van steekmuggen, 
wel 2 stuks. En oh jee, Erwin wil eigenlijk deze week nog wel een pyjama kopen want hij 
vertelt dat hij er geen heeft meegenomen. Dat gaat goed komen want de Hema...die hebben 
ze hier ook. 

Fred had geslapen als een prins , na de douche was hij toch wel de 
knapste man van de dag. 
Na het ontbijt gingen we naar de Action, daar kun je leuke dingen 
kopen. 
Karin kocht een glitter horloge en een glitter toiletkoffer. Barbara liet 
ons zien wat je kunt doen met glitter kleurplaten en speciale stiften. 
Natuurlijk hebben we die meteen gekocht, dankjewel voor dat 
geweldige idee Barbara, we gaan hier veel plezier aan beleven deze 
week! 

 
Na de Action gingen we picknicken op 
weg naar de Koperen ezel, dat is een 
hele leuke kinderboerderij waar Erwin 
twee dieren zag die hij nog niet kende: 
een Zeboe en een grote Mara.  
We gingen lekker smullen op een terrasje in de zon met ijs.  
Gerard vertelde toen hij bij de cavia's aan het kijken was dat hij vroeger ook een cavia heeft 
gehad. Samen met zijn vader heeft hij daar toen een mooi hok voor gemaakt. Oh ja en ze 
hadden ook een hond. Die heette Kim en kon heel goed luisteren. 
 
Ellen met haar mooie bruine ogen kreeg zomaar een knuffel ezel cadeau van de mevrouw uit 
de winkel. Fred wilde graag een koe kopen, maar dat vonden we niet goed. "Nee Fred we 
nemen geen beesten mee naar de Rode Beer want die poepen de tuin en het huis onder". 
Fred moest lachen, wat zijn die begeleiders dom zeg, kom maar mee vertelde hij dan laat ik 
jullie zien wat voor koe ik wil kopen. 
Nou ja we hebben nu dus geen paard in de gang maar een koe en een ezel in de 
slaapkamers. Het moet niet gekker worden ;) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toen we weer terug waren, zongen we met zijn 
allen het liedje : "ik heb hele grote bloemkolen". 
We eten vandaag bloemkool, aardappels, witte 
bonen in tomatensaus en een gehaktbal. Met 
jawel vla toe. 
 
 
 
 
 

In de avond keek Fred op de laptop naar André van Duin en een filmpje 
van Vlindorado.  
 
Toen het koffietijd was deelde hij heerlijke chocolaatjes uit : "Merci Fred". 
 

Gerard...ja die is dus samen met Tiny een 
motormuis, die houden allebei van motoren. Tiny 
heeft motorbladen meegenomen en Gerard gaat 
hier mooie plaatjes uit knippen en op vellen 
plakken. Hij heeft dit de hele avond in de tuin 
zitten doen, wat een ijverige vakantieganger ben 
jij zeg. 
 
 



 

 
 

Dag 3 – Zondag 22 augustus 
 
Het regent een beetje als we wakker worden. Maar dat is niet erg hoor. 
Eerst gaan we lekker knutselen en met de glitter kleurplaten aan de slag in de 
grote eetkeuken. Koffie en thee erbij en een lekkere zelf gemaakte appelflap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erwin helpt met het klaarmaken van de vulling voor de appelflappen. 
 
Lekker 
met veel 
slagroom. 
 
 
 
 
 

 
Waarom staan Barbara en Bettien eigenlijk oude uitgebloeide lavendel te 
plukken? Nou....dat gaan we nog wel zien... 
We willen deze week nog naar de orchideeën hoeve en vandaag willen we uit 
eten, helaas alles zit vol. Stomme corona ook, we zoeken verder waar we 
kunnen eten en woensdag gaan we naar de orchideeënhoeve.  
 

Waar gaan we dan uit eten? In de Ossenstal. 
daar hebben ze heerlijke pannenkoeken, 
pannenkoek! 
Eh ja....maar om daar te komen moet je wel 
over een lang bospad over een modderige 
weg. We geven Tiny een heel groot 
applaus want ze doet dat heel goed. 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Ellen had trouwens nog een raadsel: tel van 10 terug naar 0 achteruit. Marjan 
telde van 1 naar 10 en dat was fout. Bettien ging achteruit lopen toen ze telde 
en dat was ook niet goed.  
 
Weet jij het goede antwoord? 

 



 

 
 

Dag 4 – Maandag 23 augustus 
 
We hebben lekker ontbeten en geslapen. Erwin en Tiny gaan naar de Hema om 
een nieuwe pyjama te kopen. Maar...die hadden ze niet in zijn maat. 
Sjeempie...gelukkig is er ook een Wibra en kon hij een hele mooie kopen. 
Vandaag is het kalmaandag we bedenken met zijn allen dat we makkelijk gaan 
eten: pasta. Een met witte saus en zalm en een met rode saus en kip. 

 
 

 
 
 
In de middag gaan we winkelen. Gerard wil wel een radio kopen voor op de 
kamer hier in de Rode Beer. En een schetsboek om mooie vrouwen in op te 
plakken. Wist je trouwens dat we al twee posters in de huiskamer hebben 
hangen die hij heeft gemaakt? Met allemaal mooie 
vrouwen. Hij gaat ook iets moois maken voor Wim, maar 
we vertellen lekker niet wat dat is want het is een 
cadeautje. 
 
Karin, onze glitter dame, koopt een grote roze koe. De 
mevrouw achter de kassa stelt zich even voor aan haar : "Hallo ik heet Wilma 
en hoe heet jij?".  
Karin zegt dat ze Karin heet, en de koe? Die heet naar de mevrouw achter de 
kassa van de Action in Epe: Wilma.  
Een terrasje in de zon, koude drank erbij en genieten maar....lekker die 
vakantie hier. 
 
 



 

 
 

In de avond wordt er flink gebubbeld; Gerard en Karin gaan in het bubbelbad,  
Ellen gaat aan de bubbels (Lambrusco) tijdens de maaltijd.  
 
Hallo, we lijken wel uitgehongerd zo smullen we van die pasta.  

 
Is er nog wel ruimte in de buikjes voor het ijs met verse aardbeien en 
slagroom? (Tuurlijk wel). 
 
Ellen, Karin, Tiny en Bettien hebben met elkaar de hele afwas gedaan (nou ja 
eigenlijk de afwasmachine). 
 
 Karin heeft de huiskamer geveegd  en Erwin? 
 
Die had toch iets mee in zijn koffer  wat heel handig was. Een vliegenmepper 
om steekvliegen en muggen plat te meppen. Dankjewel Erwin, jij bent onze 
held van de dag! 
 
Wat zullen we lekker slapen vannacht zonder die vervelende beesten. 
 



 

 
 

Dag 5 – Dinsdag 24 augustus 
 
Goedemorgen dinsdag, wat gaat de tijd toch snel zeg. 

 
Eerst maar eens goed wakker 
worden met een stevig 
ontbijtje.  
Koffie erbij, thee voor de 
liefhebbers en bruin brood 
want dat is goed voor de 
stoelgang.  
 
 

Na de lunch gaan we richting Hattem. Daar is het 
bakkerijmuseum.  
En we genieten volop van onze stadswandeling, we zien 
heel veel mooie kleine huisjes met nog mooiere tuintjes 
en een molen, een regenpijp die eindigt in een 
waterspuwer, vrouwen in het museum met ouderwetse 
schorten.... 

Pffff...het is zelfs een beetje warm in 
de zon als we samen met bakker 
Thomas peperkoekmannetjes gaan 
kneden, uitrollen, en uitsteken met 
een peperkoek mannetje-of vrouwtje. 
Dan gaan  ze allemaal de bakplaat op 
en mogen we een half uur wachten tot 
ze gebakken zijn. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
We gaan op speurtocht in het museum, 
Tiny loopt voorop met de vragen.  
Wat was het vroeger anders zeg, toen 
sliepen ze in een bedstede, stond er nog 
een weegschaal die de koekjes afwoog en 
maakten ze koffie en thee op een 
petroleumstel. 
 

Weten jullie ook wat een schieter is die de bakker 
vroeger gebruikte? Wij weten het nu wel, dat is een 
lange houten stok waarmee de bakker het brood de 
oven als het ware in schiet.  
 
Toen het allemaal klaar was zijn we op het 
terras  gaan zitten. Barbara kocht zelf het allerlekkerste taart (vers gebakken!) 

van heel Nederland: een bitterkoekje met 
mokka vulling en chocolade eromheen. 
Op de punt (want  het was een soort van 
driehoek taartje) zat een hazelnoot en die 
gaf ze aan Bettien, zo lief van Barbara. 
 
We hebben genoten daar op dat terras, 
en van het mooie weer en van elkaar. 
Wat hebben we het gezellig elke dag. We 

kunnen lachen met elkaar, we helpen elkaar met allerlei dingen in en om het 
huis. En als we iets even moeilijk vinden dan kunnen we erover praten. 
Zo doet Karin netjes haar hand voor de mond als ze een boer moet laten, want 
boeren tijdens de maaltijd aan tafel is niet netjes. 
 
Als we terug zijn vraagt Bettien hoe je eigenlijk een chinees moet vangen, want 
die lopen echt heel snel. Gerard en Marjan moeten hier heel hard om lachen 
want we gaan natuurlijk geen chinees vangen, we gaan dat bestellen met de 
telefoon domoor. 
 
Tiny gaat het halen met de bus en sjonge jonge het is een hele tafel vol met 
bami, rijst, babi pangpang eh...babi pangang natuurlijk, foe yongh haai (huh? zit 
daar een haai in?) nee joh...het heet foe yong hai en dat is gebakken ei, 
groenten met garnalen, saté en kroepoek. 
We krijgen het niet eens op in een keer.  



 

 
 

Kunnen we nog wel slapen met zo’n dikke buik?  Eerst maar even uitbuiken in 
de tuin met elkaar onder het genot van koffie en thee.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opeens zegt Fred tegen Marjan: "ik ga mijn benen maar eens op bed leggen 
want die zijn erg moe, of is er nog even tijd om te douchen?".  
Fris en schoon gaat Fred slapen en Marjan? Die mag van Fred tot 23.00 uur wel 
in de tuin blijven zitten.  
 



 

 
 

Dag 6 – Woensdag 25 augustus 
 
We gaan op avontuur! 
 
Hup allemaal de bus in, met je mondkapje weer op.  
Waar gaan we op avontuur?  
We gaan naar Luttelgeest. 
Wat is daar dan? 
De orchideeën hoeve natuurlijk! 
En een heleboel vlinders en koi karpers, aapjes en planten, tractors en....dat is 
schrikken voor Gerard....lori's. die vliegen zo naar je toe als je bij ze in hun tuin 
komt. 
Ze drinken nectar in een heel klein plastic glas. 
Barbara heeft wel drie lori's op haar hoofd, en 
ze blijven bij haar komen om de nectar te 
drinken. 

Ze zijn heel tam, eigenlijk zijn ze 
ook heel leuk. 
Aapjes hebben we niet gezien, 
vissen, flamingo’s en schildpadden wel en stokstaartjes, en die 
hadden ook een baby. Zo lief en klein was die. 
 
 

Fred en Gerard, Barbara, Ellen en Karin hebben alle vissen gevoerd. Erwin vond 
ze ook heel lief en bleef staan kijken naar ze. 

In de grote bloementuin hebben we limonade 
gedronken met een heerlijke rijstwafel, 
bananen en eierkoek die we hadden 
meegenomen. 
Met een 
alweer groot 
dankjewel aan 
Fred die de 
rijstwafels 
met ons ging 
delen.  
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de terugweg hadden 
we een beetje file, ja alle 
andere mensen hebben 
geen vakantie meer. 
Wij nog lekker wel.  
Toen we thuis kwamen 
hebben we aardappelkoek 
gegeten en wilde iedereen 
nog wel chinees eten 
want er was nog heel veel 
over van gisteren. We 
hebben lekkere salades 
erbij gemaakt en gesmuld. 

 
Na de koffie was het douchen en genieten van de avond met de radio aan. Het 
was een stuk kouder geworden en het begon te regenen. De huiskamer was 
prima om lekker in te zitten tot we gingen slapen. 
Karin telde de nachten nog af: nog twee nachten en dan komt papa me halen. 
Maar eerst gaan we morgen nog nagels lakken, dat staat sjiek bij de mooie 
nieuwe ring die ze heeft gekocht vandaag. 
En weet je wat Barbara heeft gekocht? Een vetplantje waar bloemen aan 
zitten. We hopen dat die heel groot gaat worden in haar nieuwe huis 



 

 
 

Dag 7 – Donderdag 26 augustus 
 
Vandaag blijven we overdag in de Rode Beer. De ochtend gebruiken we om te 
knutselen, uitgebreid koffie en thee te drinken en te kletsen. We nemen de tijd 
voor het ontbijt en bubbelbad, de douche en kletsen met elkaar. 
Gerard maakt mooie collages die hij cadeau gaat geven aan zijn broer. Fred zit 
gezellig aan de eettafel en is aan het tekenen geslagen. Ellen luistert naar de 
radio en Erwin is bezig met het Donald Duck boek en woordzoekers. Barbara 
maakt van kleine bolletjes de leukste dieren, van kralen mooie juwelen, wat 
kan ze dat toch goed. Karin lakt haar nagels nadat ze eerst met Tiny en Marjan 
is mee geweest naar het centrum van Heerde waar ze glitternagellak heeft 
gekocht. 
Gerard is ook even meegegaan en niet geslaagd voor een radio, gelukkig heeft 
hij in zijn eigen huis en kamer er wel al een. 
 
In de avond gaan we op stap; uit eten bij de Postkamer in het centrum van 
Heerde en op loopafstand. 

 
 



 

 
 

Wat een leuk restaurant, we smullen van het eten en 
de toetjes. Iedereen geniet. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Gerard en Bettien maken nadien nog een kleine wandeling waar hij een lieve 
hond (Djoela) ontmoet die goed naar hem luistert als hij "zit" tegen haar zegt. 
 
 
Terug in de Rode Beer worden de 
certificaten van de vakantie uitgereikt en 
hebben Marjan, Tiny en Bettien nog een 
woordje voor iedereen hoe ze de vakantie 
beleefd hebben.  

Iedereen krijgt een "kom veilig thuis 
engeltje" wat gevuld is met verse lavendel. 
Dat kun je in je kledingkast hangen als je 
dat leuk vindt. 
 

Na afloop is iedereen een beetje verdrietig en moeten huilen, de vakantie was 
zo leuk dat het veel te snel voorbij is gegaan. 
We troosten elkaar en zeggen tegen 
elkaar gewoon tot ziens. Morgen gaan we 
weer terug en komen de vaders van Karin 
en Erwin gezellig op de koffie om ze op te 
halen en dat is ook weer fijn. 
 
 



 

 
 

Dag 8 – Vrijdag 27 augustus 
 
Goedemorgen vrijdag, we gaan vertrekken naar Arnhem en Veenendaal. 
Na het douchen en aankleden komen alle ingepakte koffers en tassen weer 
onderaan de trap te staan. We gaan ontbijten met elkaar en wachten tot de 
vaders komen. We zwaaien op de stoep van de Rode Beer Karin en Erwin uit. 
Na de koffie vertrekken we zelf, sjeempie het is druk op de weg zeg! 
File, langzaam rijden...zo duurt het nog wel even. 
We komen eerst aan in Veenendaal waar de familie van Ellen haar op staat te 
wachten, we zwaaien haar gedag en gaan door richting Arnhem waar we eerst 
Barbara bij haar huis afzetten. Dag Barbara zwaaien we naar haar. Nu zijn 
alleen Fred, Gerard, Tiny, Marjan en Bettien nog over in de bus. 
Op de Buitenplaats staan ze ons al op te wachten; welkom terug horen we. 
De families van Fred en Gerard zijn blij hen weer te zien, nog even een handje 
en een dag zeggen. Wie weet tot de volgende vakantie. 
 
We hebben een fantastische reis gehad. 
Een prachtig huis 
Mooi weer 
 
* WIST JE DAT?! 
 
Erwin vaak met het doen van de boodschappen heeft geholpen. 
De supermarkt achter het huis was. 
Andere winkels op loopafstand 
Karin heel erg houdt 
 van glittertjes 
Gerard heel goed de geluiden van een motor of vrachtwagen herkent 
Barbara graag helpt met koken 
Fred gek is op koffie 
Ellen op de piano heeft gespeeld 
Iedereen gek is op ijs met slagroom 
We elke dag een poes op bezoek hadden 
Marjan erg lekker kan koken 
Bettien spannende verhalen kan vertellen 
Tiny op de overloop heeft geslapen 
Alle gasten een vakantieherinnering hebben gekregen 
We donderdagavond een beetje moesten huilen omdat de vakantie bijna afgelopen was 
 
Wij jullie top vakantiegasten vonden 



 

 
 

Wij hopen jullie nog eens terug te zien op een reis van Tendens 
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